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TRANGNghĩa Trang Big Shoal nằm trên cùng
một mẫu Anh đất từng là nhà thờ Big

Shoal Primitive Baptist Church, nhà thờ
này được tổ chức bởi Elder William Thorp

vào năm 1823. Khu đất dành cho một
nghĩa trang địa phương đã được John

Hightower hiến tặng (được cho là đã xây
dựng căn nhà gỗ bên trong Atkins-

Johnson Farm and Museum). Việc nộp
đơn kiện đòi quyền sở hữu được thực hiện

chung bởi các thành viên nhà thờ vào
thập niên 1830.

Xin cảm ơn bạn đã đến thăm! Nếu
bạn không định giữ lại tập tài liệu

này, vui lòng trả lại.

Nghĩa Trang Big Shoal là nơi an nghỉ cuối
cùng của nhiều người định cư ban đầu của

Quận Clay, từ thập niên 1820 đến năm 1947.
Từng là một nhóm các trang trại gia đình

nhỏ, khu vực này bây giờ được gọi đơn giản
là Gladstone, Missouri. Những người định cư
ban đầu bao gồm Atkins, Hughes, Faubian,
Broadhurst và Burnet. Những người khác
yên nghỉ tại Big Shoal bao gồm các cựu

binh trong một số cuộc "chiến tranh" có ảnh
hưởng đến Quốc Gia bao gồm Chiến Tranh
1812, Chiến Tranh Da Đỏ Blackhawk và Nội

Chiến Hoa Kỳ.

Vào năm 2009, Thành Phố Gladstone mua
lại Nghĩa Trang Big Shoal bị bỏ hoang
thông qua Tổng Chưởng Lý Missouri.

Đến năm 1851, số thành viên đã đạt hơn
200, và nhà thờ gỗ ban đầu được xem là

quá nhỏ. Vào năm 1854, nhà thờ gạch
mới được xây dựng trên địa điểm này.
Tòa nhà mới, trong hình bên trên, được

hoàn thành vào năm 1854.

Sau khi số thành viên ngày càng giảm
vào cuối thập niên 1800 và đầu thập niên
1900, nhà thờ tổ chức buổi lễ cuối cùng
vào năm 1917. Trong thập niên 1920 và
1930, các nỗ lực gây quỹ đã được thực
hiện để giúp bảo tồn tòa nhà nhà thờ

như một địa danh lịch sử. Tuy nhiên, tình
trạng hư hỏng vẫn tiếp tục xấu đi. Vào

năm 1948, phần còn lại của tòa nhà đã bị
phá hủy.

Hoạt Động Của Chúng Tôi...
1. Xác định lịch sử khu vực của chúng ta, khám phá
con người, địa điểm, và những câu chuyện đến từ

quá khứ.
2. Bảo tồn những địa điểm và vật thể này thông

qua
 các nỗ lực gây quỹ và bảo tồn.

3. Chia sẻ với khách tham quan ở mọi lứa tuổi để
họ có thể mang theo sự kết nối tốt hơn với

quá khứ.

Nghĩa Trang Big Shoal
Du khách được chào đón tham quan Nghĩa
Trang Big Shoal từ sáng đến tối, 7 ngày mỗi
tuần, quanh năm. Bãi đậu xe công cộng miễn
phí nằm ở đường NE 64th Street. Một tập tài
liệu về tour tham quan đi bộ tự hướng dẫn
được cung cấp tại kiosk chào mừng và cung
cấp thông tin của nghĩa trang. Nghĩa trang
này là tài sản công và luôn mở cửa miễn phí

cho du khách.

Thông Tin Đậu Xe
Bãi đậu xe miễn phí nằm ở lối vào chính ở

đường NE Antioch Road.

Du Khách Khuyết Tật
Có bãi đậu xe dành cho người khuyết tật, lối đi
và nhà vệ sinh có thể sử dụng xe lăn. Du khách
khuyết tật sẽ có thể tiếp cận các phần của tầng
chính của trang trại, nhưng không thể tiếp cận
phòng khách, phòng sinh hoạt và tiền sảnh. Sẽ
có hướng dẫn viên để cung cấp thêm thông tin

về các phòng có thể tiếp cận hạn chế.

Chính Sách về Thú Cưng
Ngoại trừ những con chó dẫn đường, không

được phép mang thú cưng vào bảo tàng hoặc
trong khuôn viên của nghĩa trang.



Cộng Đồng Big Shoal
Một nhóm người định cư phát triển mạnh đã biến khu vực này trở thành quê hương bắt đầu vào thập niên 1820, nhiều người trong số họ là

thành viên của nhà thờ này. Những người tiên phong này đã đến nơi tận cùng của đất nước và định cư gần lãnh thổ của người bản địa. Họ là
các doanh nhân, nông dân, và thương nhân tìm cách tồn tại và nuôi gia đình.

1. Ferdinand V. Thompson: Nội Chiến (Trung Sĩ Đại Đội I Lực Lượng 82nd Enrolled Missouri Militia Union; Guerrilla Confederate)
15 tháng 12, 1835 - 11 tháng 2, 1890

Ferdinand "Ferd" Thompson là một nông dân đến từ Indiana. Ông kết hôn với Rubena "Rebecca" P. Allen ở Kentucky, và họ có năm người con.
2. William Henry Atkins: Nội Chiến (Binh Nhì, Lực Lượng Missouri State Guard Confederate)

2 tháng 9, 1836 - 9 tháng 7, 1902
William Henry Atkins là một nông dân, đóng xe ngựa, và phục vụ vài nhiệm kỳ với tư cách là Thẩm Phán Quận Clay. Ông sinh ra ở Missouri, là con của

Jonathan Q. và Mary Atkins, những người định cư ban đầu của Quận Clay. William lớn lên trong Atkins-Johnson Farm and Museum, mà sau này ông là người
quản lý. Ông qua đời ở đó sau khi một vụ tai nạn xe ngựa làm gãy cổ. Đây được cho là tang lễ lớn nhất từng được tổ chức tại nhà thờ Big Shoal Baptist Church.

3. Daniel D. Brown
Daniel Brown là người được mai táng cuối cùng tại nghĩa trang vào năm 1947. Ông trốn khỏi nhà ở Indiana đến miền nam Missouri để làm việc với "những

người dắt la" trên tuyến Đường Sắt Thái Bình Dương Missouri. Ông kết hôn với Minerva Malott vào năm 1885. Brown gặp khó khăn khi canh tác trang trại rộng
80 mẫu Anh sau khi mắc bệnh thương hàn. Niềm đam mê của ông là làm người dắt la, dẫn dắt gia đình tham gia vào Cơn Sốt Đất Oklahoma vào năm 1889

trước khi trở về trang trại của họ.
4. Minerva White Malott Brown

1863 – 1909
Minerva Brown kết hôn với Daniel D. Brown năm 22 tuổi Các con của họ là Della Myrtle và Rhoda Bessie. Khi sống ở Oklahoma trong một căn lều, Minerva

chăm sóc các con và mở một nhà hàng tại nhà, ở đó bà chuẩn bị đồ ăn cho công nhân đường sắt. Minerva qua đời ở tuổi 46 vì ung thư vú.

5. Zachariah Thorp: Chiến Tranh Da Đỏ Black Hawk (Cảnh Sát Kỵ
Binh Hoa Kỳ)

22 tháng 1, 1809 - 26 tháng 8, 1893
Zachariah Thorp là một trong những người định cư đầu tiên của Quận Clay

và có họ hàng với Elder William Thorp.
6. Clarington Matt Fugitt: Nội Chiến (Đại Đội A, Third Missouri

Infantry)
6 tháng 4, 1834 - 28 tháng 12, 1915

 Fugitt sinh ra ở Missouri, là con của Hiram và Nancy Fugitt. Cha mẹ ông là
người bản địa Kentucky đến Missouri với Daniel Boone.

7. Thomas J. Hamilton: Nội Chiến (Trung Úy, Guerrilla, Confederate)
1831 - 14 tháng 8,1862

Cha mẹ của Thomas J. Hamilton là Mary và Jesse Hamilton. Ông là nông
dân. Trong cuộc Nội Chiến, Hamilton tham gia một cuộc giao tranh và bị
giết gần thị trấn Barry vào ngày 14 tháng 8, 1862. Anh của ông là Presley

cũng là một Du Kích Quân của Liên Minh Miền Nam đã bị giết trong chiến
đấu.

8. William Lycurgus Thompson: Nội Chiến (Binh Nhì, Đại Đội 1 Lực
Lượng 82nd Enrolled Missouri Militia; Guerrilla Confederate)

21 tháng 5, 1833 - 4 tháng 4, 1891'
William Lycurgus (Kirk) Thompson là nông dân và khảo sát đất đai. Ông là

một trong bảy người con của Jesse và Julia M. Thompson.
9. Richard S. (Lee) Barnes: Chiến Tranh 1812 (Binh Nhì, Trung Đoàn

Thứ 7 của Lực Lượng Dân Quân Tình Nguyện Kentucky và Kỵ
Binh Tình Nguyện Kentucky)
7 tháng 8, 1791 - 5 tháng 1, 1861

Barnes tình nguyện phục vụ vào năm 1812 và một lần nữa vào năm 1813. Ông
đã chiến đấu trong Trận Thames, trong đó Thủ Lĩnh Chiến Tranh Shawnee
Tecumseh bị giết. Ông kết hôn với Elizabeth Atkins vào năm 1818 và chuyển
đến Quận Clay vào năm 1823. Barnes làm Trợ Tế và Người Điều Hành tại
nhà thờ Big Shoal Baptist Church. Ông được bổ nhiệm làm Cảnh Sát Quận

vào năm 1827.
10. Elizabeth Barnes

Elizabeth Atkins Barnes là người lớn tuổi nhất được chôn cất tại Big Shoal ở
tuổi 100, một tháng, và mười tám ngày. Gia đình Barnes có bảy người con.

Những Ngôi Mộ Không Tên
Một số là những ngôi mộ không được đánh dấu. Xung quanh nghĩa
trang, có các dấu tròn trên mặt đất với các từ "potential unmarked
grave "có khả năng là mộ không tên), Những tấm bảng này đánh

dấu vị trí của các ngôi mộ được phát hiện bằng radar xuyên mặt đất
và tọa độ GPS.

Mary Ellen Hughes và Mary Olive Hughes
1 tháng 7 và 3 tháng 7, 1918

Mary Ellen chết khi sinh. Người em sinh đôi của bà, Mary Olive, chết hai ngày
sau đó.

Frances Atkins
Frances Atkins được chôn cất tại Big Shoal vào năm 1828, có khả

năng là người được chôn cất đầu tiên được ghi nhận.
James Thomas Price: Nội Chiến (Đại Đội F, Sư Đoàn Shelby's

Brigade, Lực Lượng Third Missouri Cavalry Confederate)
28 tháng 9, 1842 - 7 tháng 11, 1924

James Price sinh ra ở Missouri, là con của Thomas và Mary Price. Sau
Nội Chiến, Price kết hôn với Nancy Mosby vào năm 1866, và ông tái

hôn vào năm 1878 với Matilda Brown. Ông có hai người con gái:
Mary và Nancy.

Lou Dale, vợ của Lee Dale
15 tháng 3, 1883- 24 tháng 1, 1903

Lou Dale qua đời hai tuần sau khi sinh cặp song sinh ở tuổi 19. Bà là
con nuôi của J.G.D. Housman.


